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Beste mensen. 

Deze keer is het mijn beurt iets te vertellen over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap in de 

afgelopen maanden. Dat is eigenlijk niet veel. Want er waren slechts twee diensten. De eerste was op 5 

november. In deze dienst ging ds. Kim Magnee – de Berg voor. Leuk dat een dominee van een 

buurgemeente op bezoek was. De kerk was goed gevuld met meer dan 25 personen. Dat moeten we 

meer hebben. In de dienst van 26 november is ds. Reinholt Philipp voorgegaan. In deze dienst zijn de 

overledenen herdacht. Onder onze leden waren dit jaar gelukkig geen overledenen maar het kan zijn 

dat van de leden wel familieleden of bekenden overleden zijn. Het was een waardige dienst. 

In december is het een drukke maand. De jaarlijkse vespers georganiseerd door Samenspraak zijn op 3, 

10 en 17 december in onze kerk, aanvang 17.00 uur. In één van de vespers gaat Theo van Leeuwen voor, 

terwijl Inge van Plateringen in een dienst de schriftlezing zal doen. We hopen op een goede opkomst. 

Samenspraak is een samenwerkingsverband van de katholieke Sint Victorkerk, de PKN gemeente ’t 

Spectrum, (de vroegere Immanuel kerkgemeente en de Ontmoetingskerk) en onze Remonstrantse 

gemeente. Op 17 december is de kerstmaaltijd. Ik hoop dat u zich al daarvoor opgegeven hebt. Verder 

is er op 25 december de Kerstdienst in onze kerk, aanvang 10.00 uur. Verder wijzen wij u op de 

Kerstnachtdienst van de Vrijzinnige Protestantse gemeente in Boskoop op 24 december. Meer gegevens 

hierover vindt u in de rubriek “Kerkdiensten”. 

De gesprekskring is slechts één maal bijeengeweest. De opkomst was matig. We hopen dat er toch meer 

mensen zich aan zullen melden voor de kring waarin onderwerpen op een andere wijze worden 

besproken dan in een kerkdienst. Er zijn mensen die graag na een kerkdienst nog eens graag na willen 

praten over bepaalde onderwerpen. Dit is uw kans. Inlichtingen bij de voorzitter Albert Grooten. 

De kerkenraad en de Stichting Behoud Remonstrants Kerkgebouw is een paar maal bijeen geweest om 

het onderhoud en inrichting van het kerkgebouw te bespreken o.a. de wenselijkheid van de 

internetaansluiting, waar nagenoeg geen gebruik van wordt gemaakt. 

Ik wens u allen een gezellig Kerstfeest! 

Namens  de Kerkenraad,  Ruud van den Bosch 

Secretariaat:  Ruud van den Bosch,  Zuringveld 16, 2742 GP Waddinxveen  
0182   –   616572   

remonstranten_waddinxveen @ outlook.com   
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Ter overdenking 

Op weg naar Kerst 

Als ik door een tuincentrum  loop duizelt het me van de meest merkwaardige 

voorwerpen die je allemaal kunt aanschaffen om je huis in kerstsfeer te brengen. Uitgezonderd de 

kerststallen, de kerstbomen, de kaarsen en het dennengroen herken ik in wat me tegemoet blinkt 

weinig van het geboortefeest zoals  dat vroeger bij mij thuis en op de zondagschool en in de kerk werd 

gevierd. Daar stonden alleen een echte boom met piek en elk jaar weer opnieuw tevoorschijn 

gehaalde traditionele versieringen alsmede echte kaarsjes en hier en daar wat takken. Een 

kerststalletje met kindeke Jezus in de kribbe dat uitsluitend  in katholieke huisgezinnen onder de boom 

stond wordt nog maar met mondjesmaat aangeboden in de tuincentra.  In tegenstelling tot de 

kerstman in de meest wonderlijke uitdossingen. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten maar voor 

de klanten betekent het uitgebreide aanbod, met even niet letten op duurzaamheid,  dat ze hun huis 

ermee in een feestelijke sfeer kunnen brengen. En daar is natuurlijk niks tegen.  Omdat steeds minder 

mensen een associatie met het christelijke geboortefeest, met de betekenis van Kerst hebben, zijn er 

door de commercie stemmen opgegaan niet meer van Kerst maar van Winterfeest te spreken. Hier en 

daar zie je die term al gebruikt worden. Het is het gevolg van het feit dat Nederland niet langer meer 

een overwegend christelijke bevolking kent.  

Maar christen of niet christen, gelovig  of niet gelovig, bij velen bestaat, ben ik van overtuigd, toch een 

gemeenschappelijk verlangen. Een verlangen naar een wereld die er anders uitziet dan we nu ervaren.  

Een verlangen naar een wereld waarin volkeren weer gewoon samen kunnen leven. Waarin geen 

wurgende angst bestaat dat elk moment een bom of raket een einde aan je leven kan maken.  Waarin 

het niet meer nodig is je land te verlaten om ergens asiel te vragen en voor iedereen te eten is. Waarin 

jonge mensen zich niet langer door drugs en andere verslavingen kapot laten maken. Waarin mensen 

niet meer overvallen worden door kanker. Waarin niet langer meer hersenloze en harteloze figuren 

anoniem of openlijk racistische verwensingen en haat op onder andere de sociale media rondslingeren. 

Velen geloven echter dat die verlangde wereld er nooit zal komen. Dat brengt moedeloosheid en 

onverschilligheid met zich mee. Dan maar die tekortschietende wereld tijdelijk buiten sluiten en zich 

koesteren in de behaaglijk sfeervol versierde huizen en het bijwonen van een warme kerstviering. 

Opnieuw niks mis mee. Integendeel. Een groot goed om met familie en vrienden thuis of met 

geestverwanten in kerkgebouwen in welke vorm dan ook een gevoel van vrede en gemeenschap te 

beleven. Maar mag het ook een onsje meer zijn! Mag komende Kerst, en de daaraan voorafgaande 

weken, ondanks alles, toch aanleiding zijn om in beweging te komen of te blijven om dat Koninkrijk, 

zeggen we als gelovigen, toch wat dichterbij te brengen. Ook al zal dat verlangen, die droom, nooit 

helemaal gestalte krijgen  en zullen we er vaak niet meer van zien dan hier en daar een hoopvol teken. 

Ze zijn er gelukkig. Tekenen dat mensen zich niet door moedeloosheid uit het veld laten slaan. We zijn 

en blijven het enige instrument waardoor ons verlangen, dat tegelijk ook Gods droom is, zichtbaar 

gemaakt kan worden. Het eerste vers van het Adventslied (462 uit het Liedboek) luidt: 

Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden dood gezwegen 
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levenslang gebroken zijn? 

Hier spreekt herkenbare twijfel uit. Mogen we ondanks alles toch hoop putten uit het laatste vers dat 

luidt: 

Zoals de sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is.        

  

Fijne inspirerende kerstdagen met allen die u lief zijn. 

 

Ds. Dick Peters, voormalig voorganger in  Nieuwkoop. 

 

In Memoriam Tiny Doornenbal – van Oosterom 

Tiny is geboren op 8 april 1939 te Zwammerdam. Ze is op 10 december 1957 in het huwelijk getreden 

met Frans Doornenbal. Op 17 mei 1992 zijn zij toegetreden tot onze Remonstrantse gemeente in 

Waddinxveen onder leiding van ds. Eric Cossee. Ze woonde met haar man op een boerderij aan de Noord 

Ringdijk in de gemeente Moordrecht, op de grens met Waddinxveen. Ze kregen samen vier kinderen: 

Liesbeth, Netty, Cisca en Dick. Tiny was een trouwe kerkganger.  

Toen de boerderij plaats moest maken voor het industrieterrein Gouwepark, zijn zij in 2002 verhuisd 

naar de Bredeweg in Moerkapelle. De laatste jaren, toen zij en Frans slechter ter been werden, zijn ze 

verhuisd naar een mooi appartement aan de Zuidkadering in de directe nabijheid van de kerk. De 

afgelopen periode werd ze in de rolstoel opgehaald om naar de kerk te gaan, maar dat lukte de laatste 

tijd helaas niet meer.  Ze vond het heel vervelend dat ze al zo lang niet meer naar de kerk kon komen.  

Tiny is de afgelopen jaren met veel verdriet en gemis geconfronteerd, ze heeft veel naasten verloren. 

Haar echtgenoot Frans, haar drie dochters Liesbeth, Netty en Cisca, Liesbeth’s echtgenoot Aart en 

Cisca’s echtgenoot Rob. Ondanks al het verdriet waar zij mee te maken kreeg, klaagde zij nooit en 

toonde zij veel wil om te leven. Donderdag nemen we afscheid van haar in een dienst waarin voorgaat 
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ds. Ruth Thieme, die ook de afscheidsdienst leidde van haar moeder mevr. van Oosterom en haar man 

Frans. Moge zij ruste in Vrede. 

Albert Grooten 

 

 

Kerkdiensten 

Alphen aan den Rijn 

10 december 10.00 uur Preek van de leek door Gerda Blees, Oudshoornse Kerk 

24 december 19.00 uur ds. Tj. Barnard, Kerstavond 

7 januari 10.00 uur ds. R. Schreuder  

21 januari 10.00 uur ds. P.L. van Asselt  

4 februari 10.00 uur ds. S. van Zeeland, Streekdienst in Boskoop 

Boskoop 

10 december 10.00 uur ds. R.F. Philipp 

24 december 21.45 uur ds. S. van Zeeland 

14 januari 10.00 uur ds. S. van Zeeland 

4 februari 10.00 uur ds. S. van Zeeland, Streekdienst 

Nieuwkoop 

10 december 10.00 uur ds. J.W. van Malde 

24 december 21.00 uur ds. Tj.  Barnard 

25 december 10.00 uur gezamenlijke dienst Gereformeerd/Remonstrants 

7 januari 15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst 

14 januari 10.00 uur ds. G.J. van Aller   

28 januari 10.00 uur ds. P.L. van Asselt 

4 februari 10.00 uur ds. S. van Zeeland, Streekdienst in Boskoop 
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Waddinxveen 

17 december 11.00 uur ds. D.C. Peters, aansluitend kerstmaaltijd 

25 december 10.00 uur dr. J. Tromp 

7 januari 10.00 uur ds. W. Dijkstra 

28 januari 10.00 uur ds. D.C. Peters 

4 februari 10.00 uur ds. S. van Zeeland, Streekdienst in Boskoop 

 

Terugblik 

In de dienst van 5 november ging voor ds. Kim Magnee-De Berg. Het thema was ‘’Omkijken of 

vooruitgaan.’’ De lezingen waren uit het OT: Genesis 19, de verzen 12-26. Uit het NT: Lucas 9, de 

verzen 57-62.  

In de dienst van 26 november ging voor ds. Reinhold Philipp. Het thema was ‘’Duren zal de liefde van 

God.’’ De lezingen waren uit het OT: Jesaja 49, de verzen 15 en 16. Uit het NT: Psalm 103.  

 

Zin in een goed gesprek? Kom naar onze gesprekskring!  

De gesprekskring is voor oudgedienden en nieuwkomers, voor zinzoekers en nieuwsgierigen. Voor 

twijfelaars en zij die het zeker denken te weten. De gesprekskring staat open voor alle 

belangstellenden, zowel van buiten de kerk als van binnen.   

Dit jaar bespreken we met elkaar het boek ‘Liberaal Christendom; ervaren, doen, denken’, geschreven 

door diverse theologen. We komen op maandagavonden bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur bij een van 

de deelnemers thuis. De eerstvolgende avond is op 11 december. Dan bespreken wij hoofdstuk zeven: 

‘God laten bestaan,’ van Rick Benjamins.’  

Aanmelden bij Albert Grooten: agrooten@planet.nl  

Plaats van samenkomst zal nog worden bekendgemaakt.  
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SAMENSPRAAK  

Overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeente ‘t Spectrum, de Remonstrantse 

Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen  

Wegbereider van een nieuwe tijd. 

Onder dit motto komen we dit jaar in de adventtijd samen voor driemaal een moment van bezinning, 

verstilling, lied en gebed. Wegbereider van een nieuwe tijd… Om maar met dat laatste te beginnen, ja, 

een nieuwe tijd. Reikhalzend zien we daar naar uit, geconfronteerd als we zijn met het donker van 

deze wereld. De durende oorlog in Oekraïne, het geweld in Israël en in de Gazastrook, in de dagen dat 

we deze vespers voorbereiden. Een nieuwe tijd, wie zou er niet naar verlangen? 

In ons eigen land zijn tijdens de Advent de verkiezingen net achter de rug. In de aanloop daarnaartoe 

zagen we leiders vertrekken en nieuwe leiders opstaan. Hoe zal ons land een bestuur krijgen dat een 

werkelijke wegbereider wordt van een nieuwe tijd waarin de contouren van het Koninkrijk van God 

kunnen oplichten? 

Bij deze grote vragen staat, tot onze bemoediging en inspiratie, 

in de vespers van dit jaar de persoon van Johannes de Doper 

centraal. Vanouds gezien als de wegbereider van Degene die 

komt, de Messias. We leren Johannes kennen in zijn 

boodschap, in zijn verwachting en zelfs ook in zijn teleurstelling. 

Hij, de wegbereider van een nieuwe tijd. Ja, of van Diegene, die 

bij uitstek de wegbereider zal zijn van een werkelijk nieuwe tijd: Jezus van Nazareth. Zou hij niet de echte 

wegbereider zijn? Immers rondom Hem gebeurt het, ervaren we God met ons, Immanuel. 

Driemaal staan we stil bij momenten uit het leven van Johannes de Doper en bij zijn verwachting. Maar 

in evenzovele keren gaat het om Degene die na hem komt. 

Op de eerste advent ontmoeten we Johannes in zijn idee van die nieuwe tijd en wie en hoe de Messias 

zal zijn. 

Op de tweede advent zien we hoe Johannes in Jezus zijn meerdere ontmoet en hem identificeert als 

het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt. 

Op de derde advent zijn we bij Johannes in de gevangenis wanneer de twijfel toeslaat, wanneer dat 

lang beloofde Koninkrijk, die nieuwe tijd nog steeds uitblijft. ‘Bent u het, of hebben we (toch) een 

ander te verwachten?’ 

Alle vespers worden gehouden in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59. Anders dan andere jaren 

beginnen de vespers om 17.00 uur. 

Voorgangers zijn, op 3 december, namens de Remonstrantse Gemeenschap: ds. Theo van Leeuwen; op 

10 december, namens de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap: dhr. Piet Goemans en op 17 

december, namens de Protestantse wijkgemeente ’t Spectrum: ds. Ad van Houwelingen. 
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Muzikale ondersteuning met orgel en fluit en medewerking  van een voor deze gelegenheid 

samengestelde zanggroep. Lezingen worden verzorgd door lectoren uit onze kerken. 

We hopen u te mogen ontmoeten bij de vespers! 

En, in ook het nieuwe jaar…  

In het nieuwe jaar zullen er tijdens de Week van Gebed voor eenheid onder de Christenen diverse 

activiteiten ondernomen worden rond het thema van 2024: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Veel 

gebeurt hier in samenwerking met andere werkgroepen; een mooie ontwikkeling. De jaarlijkse 

zondagse Oecumenische Viering voor de Eenheid zal dit jaar zijn op zondag 21 januari om 11.00 uur in 

de Sint Victorkerk. U bent meer dan welkom!  

Voor nu wensen wij u een goede voorbereiding op het Kerstfeest toe en alvast een zalig en gezegend 

Kerstmis! 

Namens Samenspraak, 

Evalien de Haan 

Theo van Leeuwen 

Ruud Vink 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE  

Kerkgebouw:                    Remonstrantse kerk  

                                            Zuidkade 59 JC Waddinxveen  

 Postadres                          Secretariaat van de kerkenraad RGW  

                                             p/a Ruud van den Bosch,  

                                             Zuringveld 16, 2741 GP Waddinxveen                                               

       Tel. 0182-616572  

                                             e-mail: ru.bosch@knpnplanet.nl   

 Kerkenraad:                        Albert Grooten (voorzitter)  

                                               Ruud van den Bosch (secr. a.i.) 

                     Pieter van Zevenbergen (penningmeester) 
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                                                Inge van Plateringen (lid)  

  

Predikant:                         Vacature 

Sommigen van ons hebben al met hem kennisgemaakt, met ds. René                   

Schreuder. René Schreuder is remonstrants oud-justitiepredikant. Nu wij geen 

vaste dominee meer hebben, zijn wij blij dat hij heeft aangegeven voor ons als 

ambulant predikant beschikbaar te zijn,  voor kennismakingsgesprekken, en 

voor pastorale begeleiding. U kunt hem bellen of mailen als u daartoe 

behoefte voelt.  

Zijn telefoonnummer: 06. 30104222. E-mailadres: meibloemn@xs4all.nl 

 Organist:                           Ard Verkerke  

 Dienstrooster:                  zie: Draaiboek en website  

 Autodienst:                       Matty Heukelom-Hogenbirk  

                                             Tel.: 0182 – 614088   

Bij Blijven:                           Betty Broug-van der Haven  

Samenspraak:                    Theo van Leeuwen  

 Landelijk Bureau Remonstrantse Broederschap (CoZa): Nieuwe Gracht 27a,                                                                             

3512 LC Utrecht. www.remonstranten.nl  info@remonstranten.nl                                                            

 Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw:  

Bestuur:                                    Pieter Zevenbergen (voorzitter)  

                                                    Jan van den Heuvel (secretaris/penningmeester)  

                                                    Niek van Termeij (lid)  

  

Jarigen in december  

12 december  Ruud van den Bosch                                

26 december                   Maya van Termeij-de Bruin 

 

http://www.remonstranten.nl/
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Verhuisd! Nico en Maya van Termeij zijn verhuisd naar Markstraat 12, Waddinxveen, in het Centrum. 

 

Een wens voor Kerst… 

… mensen hebben geen slecht, alleen een veel te klein hart. Er kan niet veel in, het is net groot 

genoeg voor vrouw en kind, of voor één goede vriend of vriendin, één aardige collega … 

Maak ruimte in je hart, voor die buurvrouw aan de overkant, voor dat kind uit het verre buitenland, 

en af en toe voor die eenzame wandelaar … 

vrij naar: ‘Gedachten over onze tijd’ van Tommy Wieringa. 

Een mooie Kerst, beste mensen, en een gezegend 2024!  

Betty Broug - van der Haven  

 

De eerstvolgende Bij Blijven zal woensdag 31 januari 2024 verschijnen. Bijdragen graag voor 17 

januari. 
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