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Hart en ziel van onze kerk,               

sinds 1837. 

Dag lieve lezer,  

De kerkenraad heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven voor Bij Blijven. Dit is meteen de aftrap in 
het nieuwe jaar 2024. Vandaag is het 6 januari als ik dit stukje schrijf, Driekoningen. 
Op deze dag vieren christenen het bezoek van de drie wijzen Caspar, Melchior en Balthazar aan baby 
Jezus in Bethlehem. De wijzen gingen op pad, omdat ze een wonderlijke ster aan de hemel zagen staan 
die hen uiteindelijk de weg naar hem wees. De drie wijzen namen voor het pasgeboren kindje wierook, 
mirre en goud mee. Goud is het symbool voor koningen, wierook voor Jezus’ goddelijke afkomst en met 
mirre werd aangegeven dat dit kindje zou lijden in zijn leven. 

 
In sommige landen is het een traditie om een koningentaart te 
bakken naar aanleiding van het  Driekoningenfeest. In de taart 
wordt een voorwerp zoals een boon of een porseleinen beeldje 
verstopt. De persoon die het terugvindt in zijn stuk taart is die 
dag ‘koning(in)’ en mag een kroon dragen. Er zijn veel variaties, 
afhankelijk van het land. Met Driekoningen wordt de kersttijd 
afgesloten. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Schilderij De koningentaart,  Jean Baptiste Greuze (1725-
1805). Museum Fabre, Montpellier. 
 
 

2024 
Een nieuw begin voor ons allemaal.  
Ik wens u - hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn - een goed en vredig nieuw jaar toe. 
Warme groet, Inge van Plateringen 
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Ter overdenking: Nieuwjaarswens 2024 van ds. Reinhold Philipp 
 
Toekomst is wat je toekomt  
Toekomstig tot het toekomt 
tot de toekomst toekomt  
hoop ik voor je dat het goedkomt. 
 
Een citaat uit een liedtekst van de zanger Raploid. Zijn bespiegelingen over ‘toekomst’ fascineren me. 
Is de toekomst inderdaad iets wat ons toekomt, wat zich ons aandient, wat ons toevalt zonder dat we 
er iets aan kunnen doen? Collega Evelijne Swinkels-Braaksma schrijft in haar gedicht ‘Klein Credo’ (uit: 
‘Honderdmaal een nieuwe dag’ of ‘Het vrije lied 2023’): ‘Geloven dat is toekomst maken.’ Zij gaat er dus 
kennelijk van uit, dat we met geloof meer kunnen doen dan alleen afwachten wat op ons afkomt. Met 
ons vertrouwen op God kunnen we de toekomst ‘doorlaten’, kunnen we zonder angst en met een open 
blik aandachtig luisteren naar wat zich aandient, maar kunnen we ook ‘toekomst maken’, onze 
toekomst mede gestalte geven. Soms hebben we hier hulp bij nodig. In een ander gedicht schrijft 
Evelijne:  
 
Ik geloof in engelen 
ze laten je niet alleen. 
Ze zijn als al die mensen 
vol liefde om ons heen. 
 
Ik hoop voor ons allen (soms een hopen tegen beter weten in), dat het in 2024 goedkomt. Als het niet 
goedkomt, dan hoop ik, dat er liefdevolle engelen om ons heen zijn. Soms realiseer je je pas later dat 
je een engel hebt ontmoet. 
‘Engelen doen zich soms voor als gewone mensen’, schrijft Elly Zuiderveld-Nieman in haar boekje 
Engelen zijn overal.  Maar ze worden wel door God gestuurd. Met een pannetje soep, een troostend 
woord of een lied dat je erbovenuit tilt.” We hebben allemaal af en toe engelen nodig die ons 
bemoedigen, troosten, over twijfels heen helpen. En als we er eerlijk over nadenken, is er dan 
uiteindelijk niet altijd wel een reddende engel, die ons aankijkt, toelacht, ons opbeurt, ons overeind 
helpt en een stuk van de weg met ons meegaat? Dan kan een familielid of vriend(in) zijn. Maar vaak is 
het ook zomaar een vrouw of een man of een kind, een mens, die precies op het juiste moment iets 
doet of zegt, wat een beetje licht brengt. Vaak zijn ze er zich niet eens van bewust.  
Ik hoop dat 2024 een jaar vol engelen wordt! Ik gun het ons! 
 
Ik gun je 
Ik gun je elke dag een engel, 
die voor je zorgt,  
wanneer het niet zal gaan zoals je graag zou willen 
en je geen enkel lichtpunt ziet. 
Ik gun je elke dag een engel, 
die steeds tot helpen is bereid, 
een engel met een hart vol liefde,  
die met je strijdt en met je lijdt. 
Ik gun je dat een stille kracht jouw pijnen stilt, 
en dat je zegt:  
“Ik ben vandaag - als door een wonde r- 
weer even opgetild!” 
 
(Frits Deubel) 
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Kerkdiensten 
 
Alphen aan den Rijn 
4   februari 10.00 uur streekdienst in Boskoop, ds. S. van Zeeland 
18 februari 10.00 uur ds. P.L. van Asselt 
3   maart 10.00 uur dr. J. Tromp 
17 maart 10.00 uur ds. G.J. van Aller 
 
Boskoop 
4   februari 10.00 uur ds. S. van Zeeland, Streekdienst 
25 februari 10.00 uur dr. J. Tromp, in Waddinxveen    
3   maart  10.00 uur dhr. R. Hoes. Dienst voor, door en met mensen met een beperking 
 
Nieuwkoop 
28 januari 10.00 uur film 
4   februari 10.00 uur  Streekdienst in Boskoop, ds. S. van Zeeland 
11 februari 10.00 uur ds. F.F. Boogerd 
25 februari 10.00 uur ds. R. Schreuder 
10 maart 10.00 uur ds. J. van Malde 
 
Waddinxveen 
4   februari 10.00 uur  Streekdienst in Boskoop, ds. S. van Zeeland 
25 februari      10.00 uur dr. J Tromp 
10 maart      10.00 uur           dr. M. Junte 
 
 

Terugblik 
 
In de dienst van 17 december ging voor ds. D.C. Peters. Het thema was ‘Verwachten is niet 
afwachten.’ De lezingen waren, uit het OT: Jesaja 2, de verzen 1-6. Uit het NT: Mattheus 3, de verzen 
1-13.  
 
 

Na deze dienst hadden we een gezellige kerstlunch   → 
 
 
 
In de Kerstdienst op Eerste Kerstdag ging voor dr. Joh. Tromp. De 
lezingen waren, uit het OT: Micha 5, de verzen 1-4a. Uit het NT: 
Johannes 1, de verzen 1-14.  
Onze leden Josian Strous en Ard Verkerke zongen in deze dienst  delen 
uit ‘Ceremony of Carols’ van Benjamin Britten, daarbij begeleid door 
Reinilde Zevenbergen op haar harp.  
 
In de dienst van 7 januari ging door ds. mevrouw W. Dijkstra. Het thema was ‘Is dit een oud of een 
nieuw begin?’ De lezingen waren, uit het NT: Mattheus 2, de verzen 1-12, en Efeziërs 3, de verzen 3-
12.  
 
In de dienst van 28 januari ging voor ds. D.C. Peters. Het thema was ‘Omgaan met orde en chaos.’ De 
lezingen waren beide uit het NT: Lucas 8, de verzen 26-39, en, Jacobus 3, de verzen 13-18.  
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Zin in een goed gesprek? Kom naar onze gesprekskring! 
 
We zijn in het nieuwe jaar al weer een keer bij elkaar geweest. Op maandag 12 februari (van 20.00 tot 
22.00 uur) pakken wij weer een nieuw hoofdstuk op uit het boek Liberaal Christendom, met als titel: 
‘De Bijbel als gesprekspartner.’ 
Voor meer info en aanmelden: agrooten@planet.nl 
 
 

Geen woorden maar daden…. 
 
Nieuwe vloerbedekking in onze kerk! Na meer dan twintig jaar 
hebben we weer nieuwe matten op de vloer! Jan van den  
Heuvel en Wim Thijssen hebben het karwei geklaard!  
Bedankt mannen! 
 
Er waren niet altijd matten in de kerk: tot ver in de twintigste 
eeuw was er alleen een aarden vloer, met daarop zand. Zand dat 
elke zondag voor de dienst door de kosteres Johanna van 
Klaveren moest worden aangeharkt. Een houten vloer zou pas 
veel later komen, lees ik in het boek ‘400 jaar Remonstrantse 
Broederschap in Waddinxveen’ door Ruud van den Bosch. 
 
 
 
 

Jarigen in februari en maart 

3    februari                      Jan den Draak 

14  februari                      Janna Lammertse-Hoogendoorn 

24  februari                      Tine Mostert 

   5 maart                          Theo van Leeuwen 

   5 maart                          Pieter Zevenbergen 

23  maart                          Matty Heukelom-Hogenbirk 

24  maart                           Coraline Junte-Troost 

 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

mailto:agrooten@planet.nl
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ALGEMENE INFORMATIE  

Kerkgebouw:                    Remonstrantse kerk  

                                            Zuidkade 59 JC Waddinxveen  

 Postadres                          Secretariaat van de kerkenraad RGW  

                                             p/a Ruud van den Bosch,  

                                             Zuringveld 16, 2741 GP Waddinxveen                                               

       Tel. 0182-616572  

                                             e-mail: ru.bosch@knpnplanet.nl   

 Kerkenraad:                        Albert Grooten (voorzitter)  

                                               Ruud van den Bosch (secr. a.i.) 

        Pieter van Zevenbergen (penningmeester) 

                                                Inge van Plateringen (lid)  

  

Predikant:                         Vacature 

Sommigen van ons hebben al met hem kennisgemaakt, met ds. René  
Schreuder. René Schreuder is remonstrants oud-justitiepredikant. Nu wij geen 
vaste dominee meer hebben, zijn wij blij dat hij heeft aangegeven voor ons als 
ambulant predikant beschikbaar te zijn,  voor kennismakingsgesprekken, en 
voor pastorale begeleiding. U kunt hem bellen of mailen als u daartoe 
behoefte voelt.  

Zijn telefoonnummer:   06. 30104222. E-mailadres: meibloem@xs4all.nl 

 Organist:                           Ard Verkerke  

 Dienstrooster:                  zie: Draaiboek en website  

 Autodienst:                       Matty Heukelom-Hogenbirk  

                                             Tel.: 0182 – 614088   

Bij Blijven:                           Betty Broug-van der Haven  

Samenspraak:                    Theo van Leeuwen  
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Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw:  

Bestuur:                                    Pieter Zevenbergen (voorzitter)  

                                                    Jan van den Heuvel (secretaris/penningmeester)  

                                                    Niek van Termeij (lid) 

  

Landelijk Bureau Remonstrantse Broederschap (CoZa): Nieuwe Gracht 27a,                                                                             
3512 LC Utrecht. www.remonstranten.nl  info@remonstranten.nl                                                            

 

 

 

De eerstvolgende Bij Blijven – het Paasnummer (Pasen is dit jaar op 31 maart en 1 april) -  zal 
verschijnen op donderdag 21 maart 2024. Bijdragen graag vóór donderdag 14 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

Waddinxveen, 31 januari 2024 

Betty Broug-van der  

http://www.remonstranten.nl/

